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Coppieters Albertus-Petrus 
 

Sergeant beroepsvrijwilliger 
3e legerafdeling - 9de linieregiment 
 
Zele 21 december 1892 

Luik 26 oktober 1914 

 

 
 
Albertus-Petrus Coppieters wordt geboren 
te Zele-Elst op 21 december 1892. Vader 
Camille is koopman in granen en stro en 
samen met zijn 2de vrouw Celestine 
Verhelst baat hij een herberg uit in de 
Statiestraat. In het gezin worden nog 7 
kinderen geboren: 3 jongens en 4 
meisjes, waarvan er 3 vroeg zullen 
overlijden. Alois-Casimier Coppieters-is 
een kind uit het vorig huwelijk. 
 
Militie 
 
Albert behoort tot de lichting 1912. Een 
jaar voordien beslist hij om 
beroepsvrijwilliger te worden. Gezien zijn 
minderjarigheid dient zijn vader 
toestemming te geven. Albert tekent op 1 
februari 1911 zijn contract voor een duur 
van een militietermijn met ingang op 1 
oktober 1911. Hij wordt toegewezen aan 
het 9de linieregiment, 3de bataljon, 2de 
compagnie. Volgens het militieregister is 
hij 1,59 m groot en reikt zijn kennis 
verder dan lezen en schrijven. Hij luistert 
naar het stamnummer 109/56463. 
 
 

 
 
 
Zijn gezicht is ovaal met een laag 
voorhoofd met een grote neus, een mond 
van normale grootte en een ronde kin. Hij 
heeft grijze ogen en blonde haren en 
wenkbrauwen. 
 

Albert is reeds op 3 mei in Bouillon, 
Boulevard Heynen aanwezig. Hij wordt  
tot korporaal bevorderd op 1 juni 1911. 
Sergeant wordt hij op 1 mei 1913. 
 
 

 
 
 
1914 
 
Op het ogenblik van de mobilisatie van 
het Belgische leger bevindt hij zich reeds 
in zijn kazerne te Brussel. Het 9de 
linieregiment wordt de eerste dagen van 
de oorlog ingezet ten zuiden van Luik. 
Onder het bevel van kolonel Meiser 
ontvangt Albert zijn vuurdoop op 6 
augustus in de tussenruimte van de forten 
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Boncelles en Embourg en in het gevecht 
te Sart-Tilman. De helft van het 9e linie 
blijft op het terrein achter. De 3de 
legerafdeling, waartoe het 9de linie 
behoort, krijgt op 8 augustus het bevel 
om zich terug te trekken op de 
Getestelling. Diezelfde dag breekt Albert 
zijn wervelkolom. Hij wordt geëvacueerd 
naar het hospitaal van "Des Filles de la 
Croix" in de Rue Hors-Château te Luik.  
 
Ondanks zijn verzorging overlijdt de 21-
jarige ongehuwde Zelenaar te Luik op 26 
oktober 1914. Hij wordt twee dagen later 
op de begraafplaats van Robertmont te 
Bressoux begraven. Op donderdag 27 mei 
1915 volgt een 2de plechtige lijkdienst in 
de Sint-Ludgeruskerk te Zele. 
 
 

 
 
Met het K.B. van 20 april 1917 wordt hem 
postuum de medaille in de orde van 
Leopold II met palm en het oorlogskruis 
uitgereikt. In september 1924 ontvangt de 
familie nog de herinnerings- en de 
overwinningsmedaille. 
 
Voor zijn inzet ontvangen de ouders 650 
frank. 
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