Cerrens Basilius

Soldaat 2° klas
S.A. - C.ILAX.

Zele 9 maart 1884
Rouen (F) 20 augustus 1918

Basilius Cerrens wordt geboren te Zele-
Durmen op 9 maart 1884 in het gezin van
Franciscus-Josephus, 44 jaar, arbeider en
Maria-Leonia D'hauwer, 35 jaar,
herbergierster. Hij is het 7° kind van
negen.

Militie

Eind 1903 schrijft Basilius zich in het
militieregister in. De 19-jarige
borstelmaker is 1,63 m groot en zijn
kennis reikt verder dan lezen en
schrijven. Hij trekt het hoge lotnummer
257 waardoor hij is vrijgeloot en
vrijgesteld van legerdienst.

Basilius huwt te Zele op 1 mei 1909 met
de 20-jarige kantwerkster Leonie Neus. In
het gezin, dat in de Elststraat woont,
worden 2 jongens geboren: Amatus-
Franciscus. op 7 juli 1910 en Gustavus op
6 maart 1914. Deze laatste overlijdt
dezelfde dag. Vader is loonwerker in een
fabriek.

1914

Basilius Cerrens is blijkbaar véor 8
oktober 1914 uit Zele richting Frankrijk
gevlucht. Na meer dan 1 jaar biedt hij
zich te Rouen als vrijwilliger voor het C.S.
(Contigent Special de 1916) aan. Bij zijn
medisch onderzoek op 4 april 1917 meet
hij 1,645m, weegt hij 61 kg en heeft hij
een borstomtrek van 86 cm. De Zelenaar
wordt geschikt bevonden voor alle
diensten. Hij wordt toegewezen aan de
hulptroepen, Groep V. Hij moet zich
aanbieden bij madame Duchéne, Rue
Sotteville 11 te Rouen.

Hij wordt ingedeeld bij de S.A. (?) en
krijgt het nr. 15508 toegewezen. Op 1
juni 1918 wordt hij effectief ingelijfd bij
het Centre d'Instruction des Auxiliaires.

Bij zijn aanwerving heeft hij een knokig
gezicht met een hoog voorhoofd en een
brede neus, een kleine mond met dunne
lippen en een platte kin. Hij heef grijze
ogen en blonde haren. Basilius is
grondwerker van stiel.

Lang duurt zijn engagement niet. Het
"Hof van Onderbreking" te Le Havre heeft
in de zitting van 13 juli 1918 toegestaan
dat hij ter beschikking wordt gesteld van
de ondernemer, Leon Devaux, Quai de
France 29 te Rouen werkt. Hierdoor
eindigt blijkbaar zijn overeenkomst op 28
juli 1918.

Tijdens zijn werk voor zijn nieuwe
werkgever wordt onze Zelenaar door een
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Engels militair voertuig aangereden. Hij
overlijdt te Rouen op 20 augustus 1918
aan zijn verwondingen.

Op 12 juli 1922 ontvangt de burgerlijke
stand van Zele de Franse overlijdensakte.
Uit deze akte blijkt dat hij overleden is
op de Quai de Paris om 4 uur in de
namiddag. Deze akte wordt ingeschreven
in het bijzonder register van overlijden
onder akte nr. 4.

Geloofd zij Jesus-Christus | Amen.
o+ :
BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

BASIEL CERRENS

echtgenoot van
LEONIE NEUS

geboren te Zele den 9 Maart 1884 en over-
leden te Rouen den 20 Oogst 1918,
CHCIOINY

Hat tijdelijke leven, bij het eeuwige ver-
geleken, moet eerder een dood dan een le-
ven genoemd worden; want wat is het da-
gelijks toenemen der kwalen anders dan
eene langzame dood? H. Greg. Ham.

Over vier jaar, door het geweld van den
vijand verschrikt, vluchtte hij naar een
veiliger oord. Gedurende die vier jaar hielp
hij zijn Vaderland als militaire werkman
aan het front, mel ongeduld de vredeswolk
afwachtende die hem zou lichten en leiden
bij vrouw en dierbaar kind. Helaas, wan-
neer de blijde dag ging aanbreken, stortte
vansch zijn hopen en verzuchten ineen ;
een ongeluk verrastte hem en kostte hem
het 1sven dat hij ook gaarne offerde voor 't
dierbaar Vaderland.

Lieve echigenoote, beste kindje en fami-
licleden, Iroost u, zooals weldadigheid en
heldenmoed de zonden verzoenen en God
neerziet op hem die milddadig en edelmoe-
dig is, zoo heeft die God ook neergezien op
hem en ten dage zijiis ongevals hem on-
dersteuning verleend. Ecel. IV. 33.

H. Jozef, patroon van Belgenland, bid voor ons)

Z.ala, druk. Miochal De (Geest.

De weduwe richt nog enkele brieven aan
de Belgische overheid in de hoop om een
vergoeding te bekomen. Het militair
dossier geeft geen uitsluitsel of ze
effectief iets heeft getrokken voor de
inzet van haar echtgenote van 1 maand
en 28 dagen.
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